‘|::~ Protestantse Gemeente

PG Lingestreek nr. 9 dd: 6 mei

Kerkdiensten:

Zondag 11 mei Buren ds. D. de Jong
Kapel-Avezaath dhr. J. Goossen
Diaconie: Betuwse Jeugdkampen
Zondag 18 mei Buren ds. A. Lodewijk
Zoelen ds. R. van Laar
Diaconie: School Zambia St. Pemama
Zondag 25 mei Kerk-Avezaath ds. E. Hagen
Zoelen ds. J. Esveldt
Diaconie: Vrienden van het Vrijthof

Meer informatie is te vinden op de website: pglingestreek.nl

Gezamenlijke berichten:

Algemeen:
Ontvangen via ds Hagen op 16 april 2025 voor het project in Ghana na
de lezing in Erichem : 137 euro . Hartelijk dank voor dit mooie bedrag!

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath



In memoriam Adriaan Lips

Ad is geboren in Amsterdam in 1934. Hij was de tweede jongen in het
gezin van een kruidenier en zijn vrouw. Zijn vader was bij het verzet, en
de jonge Ad bracht in zijn schooltas verzetsblaadjes mee voor de
schoolmeester. Hij was zonder het te weten een kleine koerier. Nog
meer verantwoordelijkheid kreeg hij op zijn twaalfde. Toen stierven
binnen een jaar zijn oudste broer en vader, en werd Ad “de man in huis”.
Een zware taak die hij trouw vervuld heeft. Hij was ineens geen kind
meer. Hij ontmoette Marijke en samen gingen ze in Curacao wonen. Ad
was purser geworden bij de KLM. Gastheer was hem op het lijf
geschreven. Daar kregen zij hun eerste kind Ariadne. Later gingen ze in
Uithoorn wonen en werd Irene geboren. Marijke had lichamelijke
problemen en daarom koos Ad er voor “aan de grond” te komen. Ze
kwamen in Kerk-Avezaath wonen. Inmiddels met een zoon Marc er bij.
Ad heeft ook veel bijgedragen aan het kerkelijk leven. Hij verzorgde de
bloemen in Kerk-Avezaath, zong tot op zeer hoge leeftijd in de cantorij
en werd ouderling. Nog weer later werd hij vrijwilliger bij het museum in
Buren, gaf rondleidingen en was gastheer bij de diensten in Oranjehof.
Ad hield van taal, van voordragen, van toneel spelen. Hij kon prachtig
verhalen vertellen over vroeger. Maar hij was geen open boek. Wat hem
echt bezig hield deelde hij met zijn Vader in de hemel. Toen hij zo jong
zijn eigen vader verloor, werd het gebed voor hem een schuilplaats voor
atlijd. Marijke moest hij helaas ook al jong laten gaan. 23 jaar geleden
stierf zij. Ad bleef haar trouw en verlangde er naar zich bij haar te
voegen. In de tussentijd werd hij opa en overgrootvader. Hij heeft veel
avonturen beleefd omdat sommigen van hen de hele wereld over zijn
gegaan. Een aantal jaar geleden, begon hij de weg kwijt te raken en later
ook meer en meer de taal. Dit deed hem veel verdriet. In december
kwam hij in het ziekenhuis terecht en is uiteindelijk in Oranjehof
gestorven op Palmpasen. De week ervoor waren er nog veel
gemeenteleden geweest om met hem te zingen van Pasen. De derde
Paasdag hebben we hem met de familie samen uitgeleide gedaan vanuit
de Agatha Capel. De gave van de taal is bij veel kleinkinderen verder
gegaan en Ariadne had prachtige bloemen geschikt. Irene typeerde haar
vader met twee woorden: dienstbaarheid en trouw. We zongen veel en
vonden troost in de woorden die Jezus tegen Marta uitspreekt, als haar
broer gestorven is: ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven. Waar liefde woont en vrede, daar is
God, zo stond het op de kaart. We bidden de kinderen , kleinkinderen en
achterkleinkinderen en ieder die Ad zal missen, liefde en vrede toe.



Ds Everdien Hagen

In memoriam Gerrit Heuff

Ook op 13 april is Gerrit Heuff gestorven. Hij is na de dood van zijn
geliefde vrouw en zijn rots in de branding Annie Heuff-Kock in Vrijthof
komen wonen tot op het eind. Gerrit heeft een veelbewogen leven
gehad. Hij is in Kerk-Avezaath geadopteerd door de familie Heuff die op
Daverzicht woonde en leerde al jong Annie kennen. Samen gingen ze
daar wonen, toen Annie in verwachting was van Daisy. Ook Alda is op
Daverzicht ter wereld gekomen en later kregen ze nog een zoon, Bert-
Jan. Gerrit had ook een garagebedrijf op Daverzicht. Maar in 1972 kreeg
hij een auto-ongeluk waarbij hij zeer ernstig verwond raakte. Zoals hij
zelf soms zei: “ ik was te eigenwijs om toen al te gaan...” de auto en
Gerrit waren total-loss. Maar hij herstelde, al was hij lang niet meer de
oude. Het was een keerpunt in hun leven. Samen met Annie heeft hij
altijd geprobeerd de kinderen te steunen bij hun horecabedrijven. Maar
later ging hij ook zelf lichamelijk achteruit en zorgde Annie voor hem. De
ziekte en het sterven van Alda hebben hen beiden veel verdriet gedaan.
Toen werd ook Annie ziek en moest Gerrit haar in 2021 laten gaan. De
kinderen hebben op de kaart gezet: “we zijn trots hoe je zonder ma bent
verder gegaan. Je hebt nog genoten van alle mooie momenten met ons
en jouw klein- en achterkleinkinderen”.

Gerrit kon genieten van kleine dingen, was heel dankbaar voor alle
bezoek van zijn familie, en hield van een grapje of plagerijtje. Ook toen
hij lichamelijk steeds zwakker werd raakte het mij altijd dat hij zo vol
liefde over hen sprak en blij was dat ze zo goed voor hem zorgden. Nu is
ook Gerrit er niet meer. Hij is 82 jaar geworden.

We bidden de kinderen Daisy en Bert-Jan en hun gezinnen kracht toe,
want het zal zo leeg zijn zonder die dagelijkse zorg en liefde voor vader.
Ds Everdien Hagen

Verantwoording:

Ontvangen via ds Hagen op 22 april 2025, 150 euro voor het werk van
de kerk. En via Henny Key-van Kaam 10 euro op 25 april.

Voor het bloemenfonds €5 en €10 via Riet van Buren.

29 april €20 en €10 voor kerkrentmeesters via Riet van Buren.

Bloemen:



Er zijn bloemen gebracht met een groet van de gemeente bij Clasien
Tijsen, Kapel-Avezaath, bij Joop en Dirkje Boudewijn, Tiel en bij fam. van
Ziel Kapel-Avezaath. Toos van Gessel is 90 jaar geworden en heeft
daarvoor de felicitaties en bloemen ontvangen voor het bereiken van
deze mijlpaal. Cor van Haaften verblijft nu in Oranje Gaard in Buren, K1,
en heeft de bloemengroet ontvangen.

Mw. v.d. Kraats is aan het revalideren in Beatrix in Culemborg, K116.

Jarigen (75+):

2 mei mw. Terheggen, 5 mei mw. D.G. van de Heijden — v.d. Heijden, 13
mei dhr. W. Visser, 17 mei dhr. A.J. Vogelzang, 18 mei dhr. J. van den
Heuvel, 20 mei mw. B. Verhoeks — Vermazen, dhr. AW.D. Keij, dhr. D.L.
v. Ooijen

Lampje:

Sta op:

Jij ontmoedigde, jij diep teleurgestelde,
jij verdrietige, verstik niet in je wanhoop,
in je bitterheid

Sta op:

jij krachtige,

Jij vertrouwvolle, jij met je warmte.

Richt je kracht, je vertrouwen, je genegenheid
op allen die krachteloos zijn,

die zonder vertrouwen zijn,

die koud van binnen zijn.

Sta op:

Durf te geloven in het nieuwe leven,

in toekomst voor elk mens,

in het nieuwe leven, in een nieuwe aarde
waar wij van elkaar houden

als broeders en zusters.

Sta op: Laat het Pasen worden in ons leven.

(vrij naar Marinus van den Berg)



Banknummers:
NL63 ABNA 0124 23 1594 tnv Diaconie PG Lingestreek
NL95 ABNA 0122 7297 49 tnv De Kerkrentmeesters PG Lingestreek

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: fam.vdk@upcmail.nl

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564 , e-mail:
domineehagen@pglingestreek.nl

internet: pglingestreek.nl
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