~ Protestantse Gemeente

PG Lingestreek nr. 24 dd: 2 december 2026

Kerkdiensten:

Zondag
Diaconie:

Zondag
Diaconie:

Zondag
Diaconie:

7 december Kerk-Avezaath ds. E. Hagen
Thomashuis India, St. Together

14 december Zoelen drs. W. Flach
Plaatselijk Werk Ouderenbezoek

21 december Asch ds. A. Brinkman
Voedselbank

Contactpersonen PG Lingestreek pastoraat en jongerenwerk

Tot 60 jaar: ds Alex Brinkman, tel. 06-47145045,

domineebrinkman@pglingestreek.nl

Vrije dagen:donderdag-en vrijJdagmiddag en zaterdag
Kerkelijk jongerenwerker Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600
scarlett@pglingestreek.nl

V.a. 60 jaar:Avezaath en Buren

ds Everdien Hagen, tel. 06-57569564,
domineehagen@pglingestreek.nl.

Vrije dagen: Woensdag, donderdag, zaterdag
Erichem, Asch en Zoelen:

Kerkelijk werker Sandra Schelling tel. 06-15460673
sandraschelling@pglingestreek.nl
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Gezamenlijke berichten

Gebedskringen

PG Lingestreek heeft 3 gebedskringen. Een plek om samen te danken,
stil te zijn en zorgen te delen en voor God te brengen.

U bent welkom bij elke gebedskring:

Buren: elke maandag 19:30 bij fam. Kirpestein, Herenstraat 10.

Kerk-Avezaath: tweewekelijks dinsdag 19:15 op Daver 32,
contactpersoon Beppie van Eck.

Zoelen: elke eerste woensdag van de maand 19:30 in de kerk,
contactpersoon Ed Snijders.

Gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan de gebedskringleiders

Samen de advent in

Advent betekent Komst. Het komen van God in deze wereld, als een
kind van mensen. Daar kijken we naar uit, thuis en in de kerk. Her en der
zie ik al adventssterren verschijnen. Her en der komen de
adventskandelaars op tafel. Het licht dat schijnt in het duister. Het Licht
dat niet klein te krijgen is, hoe donker het ook in ons leven of in de
wereldgeschiedenis mag zijn. Op dit licht van liefde, vrede en recht
richten wij ons. Want dit Licht heeft een naam: Emmanuel, God met ons.
De menselijke gestalte van de Naam van God: Ik zal er zijn.

We vieren de vier adventszondagen daarom samen, als hele PG
Lingestreek en gaan pas met kerst weer uit elkaar, omdat dan meestal in
alle kernen gasten bij ons aansluiten en we niet meer in 1 kerk passen!

Kerkdienst meemaken in Oranjehof
In Oranjehof, het verzorgingshuis in Buren, wonen veel mensen die hun

leven lang naar de kerk zijn gegaan. Maar nu kunnen ze dat niet meer.
Voorheen waren er kerkdiensten op maandag. Nu is er een



gespreksgroep en volgen de mensen samen de kerkdienst op zondag uit
Buren. Twee keer per maand kunnen ze zo “naar de kerk”. Dit initiatief
wordt zeer gewaardeerd en tot nu toe gedragen door mensen uit Buren.
Volgend jaar gaan we samen kerken. Dat betekent dat er nog maar 1
kerkdienst per maand uit Buren zal zijn. Betekent dit ook dat de
kerkgangers die in Oranjehof wonen maar 1 keer per maand naar de
kerk kunnen?

Ik hoop van niet. Er zijn nu vier vrijwilligers in Buren. Wat zou het mooi
Zijn, als daar uit andere kernen 2 of meer mensen bij kwamen! Dan
kunnen de kerkgangers uit al onze kernen die nu in Oranjehof wonen,
gewoon twee keer per maand naar de kerk blijven gaan. En dan dragen
we die zorg ook samen.

Wil je meer weten wat het betekent om af en toe op zondagmorgen
gastheer of gastvrouw in Oranjehof te zijn?

Bel dan met: Mieke Rozendal, 06-31231965 zij kan alle informatie geven
en dan kun je een keer op proef meelopen.

Nieuws uit Kerk- en Kapel-Avezaath

Lieve mensen,

Kerstmis 2025 staat bijna voor de deur. We kijken uit naar de komst van
het Kind van Gods liefde in deze wereld.

Een heerlijk moment om even samen te zijn.

Dat gaan we doen.

Graag nodigen wij u uit, om met ons dit feest te vieren.

Op 18 december om 15.00 uur bent u van harte welkom in het
Dorpshuis’ De Avezathen’ te Kerk-Avezaath.

We gaan het hebben over ‘GEBOORTE’.

Bijvoorbeeld waar stond uw wieg destijds?

Een blij, lief, warm, intens, hoopvol, onderwerp wat ons vast allemaal
aanspreekt.

Kom gezellig mee aan tafel, om samen te zijn, verhalen te delen, te
zingen, wat te eten en te drinken.

Als u denkt dit vind ik leuk, ik wil erbij zijn, geef uw naam dan voor 12
december even door aan mij, Henny Keij.



Mocht u vervoer nodig hebben, wilt u dat dan meteen doorgeven.
Mob. nummer 06-83073505.

Hartelijke groet van ons allen.

De Kerstvoorbereiders.

Verantwoording:

Giften: Via ds Hagen ontvangen €10 voor het bloemenfonds en via Ria
Gremmen €10 voor het werk van de kerk.

Meeleven met: Arie Zoetekouw, van de Muggenborch in Kapel-
Avezaath ligt in het ziekenhuis in Tiel. Hij heeft gehoord dat zijn leven ten
einde gaat lopen en wacht nu op een plek in het hospice in Veenendaal.
Naar huis lukt helaas niet meer. We bidden hem toe dat hij in vrede en
liefde zijn leven mag loslaten. Ina van Scheerdijk is opgenomen op de
hartafdeling. Het is onzeker hoe het met haar verder gaat. We bidden
haar toe dat ze zich veilig mag weten in de handen van wie haar
verzorgen en de handen van God. Riet van Buren is in Markant voor
revalidatie. Zij weet zich gedragen door God en mensen en heeft dat ook
heel hard nodig in deze onzekere tijd.

Twee bekende Avezathers, altijd bereid hun steentje bij te dragen, zijn
ziek geworden. Teunis Burgers uit Kapel-Avezaath, is in het ziekenhuis
in Arnhem en wacht op de uitkomst van onderzoeken en mogelijke
behandeling. Jan Steenis uit Kerk-Avezaath ondergaat al een
behandeling.

We leven met hen mee, ook vanuit onze kerkelijke gemeenschap.

Bloemen:

Er zijn bloemen gegaan naar Janny v Dee, een gelukwens voor haar
Toneel- jubileum van meer dan 50 jaar bij Betuwetoneel en naar Marco
Schelling voor de " geboorte" van zijn boek Eeuwenoud Zennewijnen.
Na afloop van de gedachtenisdienst zijn de overgebleven rozen gegaan
naar Christian en Dianne Gerritsen in Kerk-Avezaath.

Jarigen (75+):

2 dec. Mw. Krouwel — van Gessel (Tiel), 5 dec. Mw. J.H.D. Dorrestijn —
Doesburg, 8 dec. Dhr. Lodder, 10 dec. Dhr. J.G. van Dijk en mw.
Brouwer, 15 dec. Mw. L. van Dam.



Lampje:
Kaarsengedicht

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.

Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.

Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dat geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:

nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Banknummers:

NL63 ABNA 0124 23 1594 tnv Diaconie PG Lingestreek
NL95 ABNA 0122 7297 49 tnv De Kerkrentmeesters PG Lingestreek

Met hartelijke groeten, mede namens dominee Hagen en de kerkenraad.

Annie van Dijk, Tel. 0344-615077, e-mail: kerkenkapel@ziggo.nl

Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath, Tel. mobiel: 06 57569564 , e-mail:

domineehagen@pglingestreek.nl

internet: pglingestreek.nl
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